
D.C. Lewis Mijn gebed

1) Religieus tekstfragment:

Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best 
'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest 
't Komt door 't orgel Heer, door uw trompet 
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed

1a) Reactie schrijver op lied: De kerkmuziek brengt D.C. Lewis ongemerkt in gebed. Muziek is een
mentale massage die (moeilijke en mooie)gedachten losweekt. Deze onbewuste, half bewuste
gedachten kunnen zo sterk zijn(je te sterk worden) dat het gebeden worden.

2) Passende bijbeltekst:

David die Saul tot rust brengt met (geestelijk) muziek (1 Samuel 16 vers 14,16,18,23)

2a) Persoonlijke noot schrijver:

Waar God is is ook meteen de aap van God, de duivel.

Is het muziek maken van David een soort voorbede van David voor Saul ?

Geest van God verliet Saul en in plaats daarvan kwamen er geesten in de plaats ?.

Is het een goede geest (engel) van God die Saul het leven lastig maakt of is het een gevallen engel
waar God de macht over heeft die wordt gestuurd ?

Logisch is dat het boze geesten (vijanden van God) waren en geen engelen want anders is het niet
logisch dat goddelijke muziek engelen (vrienden van God) wegjaagt.

God is toch nog steeds genadig want de knecht van God David komt helpen met zijn goddelijke gave
van muziek.

Verwerkingsvragen voor de lezer:

Welk tekstfragment zegt jou het meest ? Leg uit waarom.

Wat is volgens jou een passend bijbeltekst bij het lied ?

Persoonlijke noot lezer:

Welk muziekfragment grijpt jou het meeste aan ?

Wat zegt de muziek jou ?


